
EVANGELIE Joh., 3, 76-78 
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden  
opdat de wereld door Hem zou gered worden. 
 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 
 

 

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 
„Zozeer heeft God de wereld liefgehad,  
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,  
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,  
maar eeuwig leven zal hebben. 
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden  
om de wereld te oordelen, 
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.  
„Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld  
omdat hij niet heeft geloofd 
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God." 
Woord van de Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


